
 

 
 

 

 

 

KERSTNACHTDIENST 

 
Zondag 24 december 2023 om 21.00 uur 

in de kerk van Aldwâld  

Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Waar is het Kerstkind?’ 

 

 

 

 

 
Voorganger: ds. Lieuwkje Cnossen  

Organist: dhr. Bauke Hoekstra 

Lezer: Jan Henk Kampen 

M.m.v.: cantorij o.l.v. dhr. Bauke Hoekstra 

 

 

 



2.  De herders hebben het gezien 

     in de geboortestal: 

     daar was het vrede en sindsdien  

     zingt elk dat overal.  

     Daar was het leven argeloos,  

     verlosten waren zij.  

     Dor hout ging bloeien als een roos, 

     woestijn werd tot een wei. 

3.  Gij morgenster en mensenzoon,  

     breng ons de nieuwe tijd,  

     waarin de wereld wordt bewoond 

     door uw gerechtigheid.  

     Dan is uw heil aan ons geschied,  

     u allen even na, –  

     dan zingt de schepping weer dit lied  

     tot in de gloria.  

Orgelspel 
 

Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen 
 

Moment van stilte 
 

We gaan staan 
 

Intochtslied: Lied 496: 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 
Cantorij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Allen: 
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Bemoediging  

Voorganger:       We zijn hier samen is in de Naam van de Eeuwige God,, 

Allen:   Schepper van hemel en aarde,  

Voorganger:  die het licht roept in de nacht 

Allen:  en in een kwetsbaar kind ons nabij komt. 

 

Drempelgebed (hierna gaan we weer zitten) 
 

Aansteken van de Kerstkaars 
 

Zingen: Lied 502: : 1 cantorij,  2, 3 en 4 allen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein: 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Allen:                    2.  Een lied voor mensen, nameloos,  

         verstoken van elk licht, –  

         de hemel doof, geen God te zien,  

         geen droom en alle toekomst dicht,  

         geen woord, geen vergezicht: 

         Kom en word opnieuw geboren, 

         ster waarop de wereld wacht. 

         Breek het donker met uw stralen; 

         met uw warmte: breek de nacht! 
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3.  Dan toch, door onze tranen heen, 

     vér boven onze macht: 

     God heeft naar mensen omgezien! 

     Dit Kind, hier aan het licht gebracht: 

     zó heeft Hij ons gedacht! 

     Kom en word opnieuw geboren, 

     ster waarop de wereld wacht. 

     Breek het donker met uw stralen; 

     met uw warmte: breek de nacht! 

 

4.  Ons lied voert over alle nacht 

     de hoogste boventoon, – 

     verwonderd omdat in een kind 

     God zijn gezicht aan mensen toont, 

     en in hun wereld woont. 

     Kom en word opnieuw geboren, 

     ster waarop de wereld wacht. 

     Breek het donker met uw stralen; 

     met uw warmte: breek de nacht! 

 

Thema van de dienst 
 

Zingen: Lied 477: 1 en 2 allen , 4 cantorij, 5 allen 
 

Allen:                   1.  Komt allen tezamen, 

                                  jubelend van vreugde: 

                         komt nu, o komt nu naar Betlehem! 

                          Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 

                         Komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden, 

          komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

 2. De hemelse eng’len 

     riepen eens de herders 

     weg van de kudde naar 't schamel dak. 

     Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 

     Komt, laten wij aanbidden,      

     komt, laten wij aanbidden, 

                        komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Cantorij:    4. O kind, ons geboren, 

     liggend in de kribbe, 

     neem onze liefde in genade aan! 

     U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

     Komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden die koning. 
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Allen:   5. Zingt aarde en hemel,  

          zingt nu eng’lenkoren,  

    zingt alle scharen rondom de troon:  

    Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

    Komt, laten wij aanbidden,  

    komt, laten wij aanbidden,  

    komt, laten wij aanbidden, die koning. 

 

Dienst van het woord 

 

De groet  

Voorganger:       Het licht van de Eeuwige is met u en jullie allemaal. 

Allen:                    ook met u is zijn licht. 

 

Gebed van de Kerstnacht 

 

Zingen: Lied 479: 1 cantorij, 2 allen , 3 cantorij , 4 allen 

 

Cantorij:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

   Allen:  2.  Niet langer drukt ons droefheid neer:  

    wij vinden vreugde in de Heer. 

    Niet langer drukt ons droefheid neer: 

    wij vinden vreugd in de Heer. 

    Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
    schept ons een dag vol zaligheid. 
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Cantorij: 3.  Nu wijkt de zonde voor zijn licht.  

    Ons leven wordt weer opgericht.  

    Nu wijkt de zonde voor zijn licht.  

    Ons leven wordt weer opgericht.  

    Stem, mensen, met de eng’len in,  

    aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 

 
Allen:                 4. Hij doet de duisternis teniet 

    en engelen zingen ons dit lied, 

    Hij doet de duisternis teniet 

    en eng’len zingen ons dit lied: 

    glorie aan God, want vrede is 

    nu hartslag der geschiedenis. 

 

Lezing uit de bijbel: Jesaja 9: 1-6 (Bijbel in Gewone Taal) 

 

Zingen: Lied 473: 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 
Cantorij:              1.  Er is een roos ontloken 

      uit barre wintergrond, 

      zoals er was gesproken 

      door der profetenmond. 

      En Davids oud geslacht 

      is weer opnieuw gaan bloeien 

      in 't midden van de nacht. 

 
Allen:                   2.  Die roos van ons verlangen, 

      dat uitverkoren zaad, 

      is door een maagd ontvangen 

      uit Gods verborgen raad. 

      Maria was bereid, 

      toen Gabriël haar groette 

      in 't midden van de tijd. 

 

                            3. Die bloem van Gods behagen 

      heeft, naar Jesaja sprak, 

      de winterkou verdragen 

      als allerdorste tak. 

      O roos als bloed zo rood, 

      God komt zijn volk bezoeken 

      In 't midden van de dood. 

 

 

Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 1-7 (Bijbel in Gewone Taal) 
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Zingen: Lied 483: 1, 2 en 3: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

 
Allen:            1.  Stille nacht, heilige nacht! 

                    Davids Zoon, lang verwacht, 

       die miljoenen eens zaligen zal, 

       wordt geboren in Betlehems stal, 

       Hij, der schepselen Heer, 

       Hij, der schepselen Heer. 

  
Cantorij:              2.  Hulploos Kind, heilig Kind, 

       dat zo trouw zondaars mint, 

       ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

       wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

       Leer me U danken daarvoor. 

       Leer me U danken daarvoor. 

 
Allen:      3.  Stille nacht, heilige nacht! 

       Vrede en heil, wordt gebracht 

       aan een wereld, verloren in schuld; 

       Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

       Amen, Gode zij eer! 

       Amen, Gode zij eer! 

 

Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 8-14 (Bijbel in Gewone Taal) 

 

Zingen: Lied ‘Ferbliidzje jim yn God’: 1 cantorij, 2 en 3 allen 

  
Cantorij:              1.  Ferbliidzje jim yn God de Heit, want Hy hat oan ús tocht.  

     Fannacht hat d’ingel Gabriël it blide boadskip brocht.  

     Wy taasten yn it tsjuster om, God sette ús yn ‘t ljocht. 

     O sjong fan syn leafde en trou, leafde en trou.  

     O sjong fan syn leafde en trou.  

 
Allen:                   2.  Us Hear is kommen yn ‘e wrâld, foar ús en foar elkoar. 

       Priizje de Heit en loovje Him, mei ’t hillich ing’lekoar. 

       Hja songen ús yn dizze nacht in machtich lofliet foar. 

       O sjong fan syn leafde en trou, leafde en trou.  
       O sjong fan syn leafde en trou.  

 
                            3.  Gean mei ús nei de Heilân ta en sis it fier en hein: 

      Gods leafde is yn Betlehim yn minskehannen lein. 

       wy nimme hjoed dy wurden oer, o goedens sûnder ein. 
       O sjong fan syn leafde en trou, leafde en trou.  

       O sjong fan syn leafde en trou.  

 

Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 15-20 (uit Bijbel in Gewone Taal) 
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Zingen: Lied 476: 1 allen, 3 cantorij , 4 allen 

 

 Allen:   1.  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

            Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

            Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

            Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

            Kyriëleis 

 

Cantorij: 3.  Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

                         dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

                        ‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

                         Bet’lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 

                         Kyriëleis. 

  

Allen:  4.  Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land, 

                         zij zochten onze Here met offerand’. 

                        Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

                        te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
           Kyrëleis. 

 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 498: 1 cantorij , 2 en 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
 

 

 
Cantorij: 
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Allen:    2. In het ondoordringbaar duister,  

    in onzekerheid en pijn,  

    in het land van licht noch luister  

    zal Hij onze redder zijn.  

    Koning Jezus, gloria,  

    Zoon van God, halleluja.  
 

3.  Hef uw hoofden, kleine mensen,  

     als uw nieuwe koning komt.  

     Hij doorbreekt de oude grenzen,  

     Hij maakt recht wat is gekromd.  

     Koning Jezus, gloria,  

     Zoon van God, halleluja.  
 

Cantorij: 4.  Trouw en goedheid zullen wonen  

     in het land dat Hij bemint.  

     Vorsten, heersers, machten, tronen  

     zullen buigen voor dit kind.  

     Koning Jezus, gloria,  

     Zoon van God, halleluja.  
 

Allen:   5.  ‘Ere in de hoge’ zingen  

     alle engelen tezaam  

     voor de herder der geringen  

     tot de glorie van zijn naam.  

     Koning Jezus, gloria,  

     Zoon van God, halleluja.  
 

Dienst van het antwoord 
 

Gedicht ‘Het Kerstkind’ van Hans Cieremans  
 

Zingen: Lied 503: 1 allen, 2 cantorij en 4 allen 

 

 

 
Allen: 
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Cantorij:              2.  Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.  

     De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:  

     dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,  

     wordt licht en geleide in ons donkerste uur.  

 
Allen:               4.  Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  

      zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.  

            Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.  

      Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 

 
Inzameling van de gaven voor: 

1. Kinderen in de knel      2. Pastoraat, Kerkbeheer  

 
Dankgebed en voorbeden, na elke voorbede: 

Voorganger:  Zo bidden wij samen: 

Allen:  Wees met Uw licht nabij. 

 
Stil gebed, Onze Vader  

 
Slotlied: Lied 481 (allen) 

 
1.  Hoor, de eng’len zingen de eer 

     van de nieuw geboren Heer! 

     Vrede op aarde, 't is vervuld: 

     God verzoent der mensen schuld. 

     Voeg u, volken, in het koor, 

     dat weerklinkt de hemel door, 

     zing met algemene stem 

     voor het kind van Betlehem! 

     Hoor, de engelen zingen de eer 

     van de nieuw geboren Heer! 

 
2.  Hij, die heerst op 's hemels troon, 

     Here Christus, Vaders Zoon, 

     wordt geboren uit een maagd 

     op de tijd die God behaagt. 

     Zonne der gerechtigheid, 
     woord dat vlees geworden zijt, 

     tussen alle mensen in 

     in het menselijk gezin. 

     Hoor, de eng’len zingen de eer 

     van de nieuwgeboren Heer! 
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3.  Lof aan U die eeuwig leeft 

     en op aarde vrede geeft, 

     Gij die ons geworden zijt 

     taal en teken in de tijd, 

     al uw glorie legt Gij af 

     ons tot redding uit het graf, 

     dat wij ongerept en rein 

     nieuwgeboren zouden zijn. 

     Hoor, de eng’len zingen de eer 

     van de nieuwgeboren Heer! 
 

Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 

Zingen: Lied 484  (allen) 
 

Refrein:   

     Go, tell it on the mountain, 

     over the hills and everywhere; 

     go, tell it on the mountain 

     that Jesus Christ is born. 
 

1.  While shepherds kept their watching 

            o'er silent flocks by night, 

             behold, throughout the heavens 

             there shone a holy light. 

Refrein:   

     Go, tell it on the mountain, 

             over the hills and everywhere; 
            go, tell it on the mountain 

            that Jesus Christ is born. 
 

2.  The shepherds feared en trembled  

     when lo! above the earth,  

     rang out the angel chorus  

     that hailed our Saviour’s birth! 

Refrein:   

     Go, tell it on the mountain, 

            over the hills and everywhere; 

             go, tell it on the mountain 

             that Jesus Christ is born 
 

3.  Down in a lonely manger 

     the humble Christ was born, 

     and God sent our salvation 

     that blessed Christmas morn. 

Refrein:  

     Go, tell it on the mountain, 

     over the hills and everywhere; 

     go, tell it on the mountain, 

     that Jesus Christ is born. 
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