
 

 

 

 

 

Eerste Paasdag  

 
31 maart 2024 

 

in de kerk van Westergeest 
 

Thema: ‘Waar ben je?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorganger: ds. Lieuwkje Cnossen 

Organist: mw. Nynke Stuursma 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbereiding  
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

Moment van stilte  
 

Kaarsenlied 277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iedereen gaat staan 
 

Intochtslied: Lied 637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  De Vader laat niet in het graf  

     zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  

     Hij tilt het uit de kille grond –  

     het loopt als vuur de wereld rond.  
 

       3.  De oude nacht voorgoed gedood,  

     de toekomst kleurt de morgen rood;  

     ziehier hoe God vergevend is  

     en hoe zijn liefde levend is.  
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Bemoediging 

V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  

A:  die aan het begin van het leven staat 

V: en die trouw blijft aan ons allemaal 

A: en deze wereld niet loslaat. 

V:  Op deze dag vieren we een nieuw begin  

A:      Het licht is sterker dan het donker.  

V:     De Heer is opgestaan.  

A:  De Heer is waarlijk opgestaan. 

 

Drempelgebed  (hierna gaat iedereen zitten) 

 

Thema van de dienst 

 

Zingen: Lied ‘O, vlam van Pasen, steek ons aan’ : 4 
 

4.  Ziehier het licht van lange duur,  

     ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  

     o vlam van Pasen, steek ons aan –  

     de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Project ‘Wat goed dat jij er bent!’ 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Kyriegebed, met  

V:  Zo bidden wij allen samen:  

A:  Heer, ontferm U! 

 

Glorialied: Lied 216 
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2.  Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen, 
     hearlike hôftún, rook fan alear. 

     Tank foar de beammen, blommen en fruchten, 

     al wa’t hjir omrint, moetet de Hear. 

 

3.  Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 

     licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

     Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

     dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

 

 

Dienst van het woord 

 

De groet  

V: De Heer zij met u, 

A: ook met u zij de Heer. 

 

Gebed van de zondag 

 
Eerste lezing uit de bijbel: Jesaja 25: 6-9 

 
Zingen: Lied 659: 1, 2 en 3 

 
1.  Kondig het jubelend aan, 

     laat het de windstreken horen, 

     doe het de aarde verstaan: 

     God heeft ons wedergeboren! 

 
2.  Zing met een juichende stem, 

     adem weer opgetogen, 

     dit is Jeruzalem, 

     ere zij God in den hoge! 

 
3.  Hier heeft de Heer ons geleid, 

     hier doet Hij Israël wonen 

     uit de ellende bevrijd, 

     God zal het lijden ons lonen. 

 
Tweede lezing uit de bijbel: Johannes 20: 1-18 
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Zingen: Lied 617: 1, 18 en 19 
 

18. Nu klinkt alom de roep voortaan: 

      halleluja, halleluja, 

      de Heer is waarlijk opgestaan!' 

      Halleluja, halleluja! 

 

19. Verblijdt u met ons allen saam, 

      halleluja, halleluja, 

      lofzing de Heer en prijs zijn naam! 

      Halleluja, halleluja! 
 

Overdenking  
 

Orgelspel 
 

Zingen: ‘Dit is de dag van het licht’  
(melodie Lied 868 ‘Lof zij de Heer’) 
 

1.  Dit is de dag van het licht  

     en van lente, nieuw leven,  

     van nieuwe adem, van geest  

     die ons toekomst zal geven.  

     Dit is het uur,  

     dat ons doet zingen van vuur  

     aan dood en duister ontheven.  
 

2.  Wij vieren God als het licht  

     in de mensen ontstoken,  

     de zon van vrede en vrijheid  

     in ons aangebroken.  

     Zij gaat ons voor,  

     gerechtigheid is haar spoor,  

     tot vrede zal zijn ontloken.  
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 3. Om goed te weten 

     dat wij zijn geroepen tot vrede,  

     om niet verloren te zijn  

                 aan alleen maar dit heden.  

     Om op te staan  

     en nieuwe wegen te gaan  

     is deze dag ons gegeven. 

 

Dienst van het antwoord 

 

Inzameling van de gaven voor: 1. Werelddiaconaat, 2. Pastoraat, 

Kerkbeheer 

 
De kinderen komen terug 

 

Zingen: Projectlied (melodie lied 539)  
 

(elke zondag:) 

Veertig dagen duurt de reis 

naar het feest van Pasen. 

Ga de weg die God ons wijst, 

Hij brengt mensen samen. 

 

(Pasen:) 

In de stralen van de zon 

zal de Heer je groeten. 

Hoop voor wie niet hopen kon: 

jij zult Hem ontmoeten. 

 

 

De kinderen delen narcissen uit 

 

 

Aansteken van de kaars voor Oekraïne, Gaza en Israël 

 

 

Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met:   

V:  Zo bidden wij samen 

A:  Heer, verhoor ons. 

 

Stil gebed en het ‘Onze Vader’ 
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Slotlied: Lied 630: 1, 2 en 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.  Hy sei: Do minske, kom derút 

     ûntslút dyn deade earen. 

     Ferlit it grêf dat dij omslút 

     neat kin dyn libben keare. 

     Doe riisde yn 't iere moarntydsread 

     de nije Adam út 'e dea 

     Hy wol ús ’t libben leare. 

 

3.  Al wat ten dode was gedoemd 

     mag nu de hoop herwinnen; 

     bloemen en vogels, - alles roemt 

     Hem als in den beginne. 

     Keerde de Heer der schepping weer, 

     dan is het tevergeefs niet meer 

     te bloeien en te minnen. 

 

Zegen, met ‘Amen, amen, amen’ 
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