
 

 

Doopdienst 

 
op zondag 18 februari 2024  

eerste zondag 40 dagentijd 

in de kerk van Westergeast 

 

 

 
 

Doop van Pieter Jilles Bijlstra en Maurick Fearan de Vries 
 
 

 

Voorganger: ds. Lieuwkje Cnossen 

Organist: dhr. Harmen Jonker 

 



Dienst van de voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen  
 

Moment van stilte  
 

Iedereen gaat staan 
 

Zingen: Lied 277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intochtslied: Lied 288 
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Bemoediging 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

Allen:             die aan het begin van het leven staat, 

Voorganger:   die trouw is tot in eeuwigheid 

Allen:             en nooit loslaat wat Zijn hand in liefde begon. 

 

Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten) 

 

 

Thema van de dienst en liturgische bloemschikking 
 
 

Zingen: Lied 218: 1 en 3 

 

 
1.  Dank U voor deze nieuwe morgen,  

     dank U voor elke nieuwe dag.  

     Dank U dat ik met al mijn zorgen  

     bij U komen mag.  

 

 

3.  Dank U dat alle vogels zingen,  

     dank U voor elke boom in bloei.  

     Dank U voor zoveel goede dingen, 

     dank U dat ik groei.  
 

 

 

 

Veertigdagenproject ‘Wat goed dat jij er bent!’ 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

 

 

 

Kyriëgebed  
 

V:    Daarom roepen wij samen: 

A:    Heer, ontferm U. 
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Zingen: Lied 91a: 1, 2  en 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.  Engelen zendt Hij alle dagen 

     om jou tot vaste gids te zijn. 

     Zij zullen je op handen dragen 

     door een woestijn van hoop en pijn. 

     Geen bange nacht zal je doen beven, 

     geen ziekte waar een mens van breekt. 

     Lengte van leven zal God geven, 

     rust aan de oever van een beek. 

 

3.  Geen duister zal je overvallen,  

     er is een licht dat eeuwig brandt.  

     Duizenden doden kunnen vallen, –  

     jij blijft geschreven in Gods hand.  

     God is een schild voor zijn getrouwen  

     die leven van geloof alleen.  

     Hij zal een nieuwe hemel bouwen  

     van liefde om hun tranen heen. 
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Dienst van het woord 

 

De groet  

Voorganger:   De Heer zij met u. 

Allen:             ook met u zij de Heer. 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing uit de bijbel: Genesis 9: 8-17  
 

Zingen: Lied ‘In zeven kleuren rijst omhoog’  
(lied 2 uit ‘Zingende gezegend’, melodie lied 871) 
 

            1.  In zeven kleuren rijst omhoog 

        een hemelpoort, een ereboog - 

        de wolken wit, de hemel blauw: 

        God blijft altijd de aarde trouw.  
 

          2.  Hier kust de boog van zijn verbond 

   met zeven zegels onze grond; 

   de Heer laat ons geen dag alleen, 

   zijn trouw breekt door de wolken heen. 
 

          3.  Al vallen sterren, zon en maan, 

               al rollen golven af en aan, 

   de zee ligt in Gods rechterhand, 

   zijn handpalm is ons vaderland. 
 

Lezing uit de bijbel: Marcus 1: 12-15  
 

Zingen: Lied 538: 1, 2 en 4 
 

  1.  Een mens te zijn op aarde 

      in deze wereldtijd, 

      is leven van genade 

      buiten de eeuwigheid, 

      is leven van de woorden 

      die opgeschreven staan 

      en net als Jezus worden 

      die 't ons heeft voorgedaan. 
 

  2.  Een mens te zijn op aarde 

       in deze wereldtijd, 

       is komen uit het water 

       en staan in de woestijn, 

       geen god onder de goden, 

       geen engel en geen dier, 

       een levende, een dode, 

       een mens in wind en vuur. 
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4.  Een mens te zijn op aarde 

     in deze wereldtijd, 

     dat is de Geest aanvaarden 

     die naar het leven leidt; 

     de mensen niet verlaten 

     Gods woord zijn toegedaan, 

     dat is op deze aarde 

     de duivel wederstaan. 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Liefde, die ons hebt geschapen,  

           vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  

           alles overwinnend wapen,  

           laatste woord dat vrede maakt.  

 
       3.  Leafde is jo heechste namme, 

     dy’t Jo geunst ús kenne liet, 

       Leafde freget ja en amen. 

       ús bestean yn wurd en died.  

 
       6.  Liefde boven alle liefde,  

       die zich als de hemel welft  

      over ons: wil ons genezen,  

                bron van liefde, liefde zelf! 
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Dienst van het antwoord 
 

Inzameling van de gaven voor : Binnenlands diaconaat,  

    Jeugd- en jongerenwerk, Kerkbeheer 
 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 

Aandacht voor veertigdagenproject 
 

Zingen: Projectlied ‘Wat goed dat jij er bent!’ (melodie lied 539) 
 

(elke zondag:) 

Veertig dagen duurt de reis 

naar het feest van Pasen. 

Ga de weg die God ons wijst, 

Hij brengt mensen samen. 
 

(Eerste zondag:) 

Engelen in de woestijn 

zullen voor je zorgen. 

Zo zal God dicht bij je zijn 

elke nieuwe morgen. 
 

Bediening van de doop 
 

Lied ’Welkom, welkom in ons midden’ (melodie lied 801) 

(ondertussen wordt Pieter Jilles binnengebracht door Jilles Bijlstra en    

Maurick Fearan door Sietske Prins-Braaksma) 
 

1.  Welkom, welkom in ons midden, 

     welkom nieuw geboren kind, 

     hier mag jij met ons aanbidden, 

     God die mensen zoekt en vindt. 

 

         2.  Welkom, welkom in ons midden, 

     welkom nieuw geboren kind, 

     hier mag jij het licht aanbidden,  

     dat de duisternis verblindt. 

 

3.  Welkom, welkom in ons midden, 

     welkom nieuw geboren kind, 

     hier mag jij de zon aanbidden,  

     dat de wereld overwint. 

 

4.  Welkom, welkom in ons midden. 

     welkom nieuw geboren kind,  

     hier mag jij de Naam aanbidden,  

     die met jouw naam zich verbindt. 
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5.  Welkom, welkom in ons midden, 

     welkom, nieuwgeboren kind, 

     hier mag jij de Heer aanbidden 

     die voltooit wat jij begint. 

 

Inleiding 

 

Presentatie 

 

Voorganger:   Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt  

                          in de naam van God, Jezus zijn Zoon en de heilige Geest?  

Ouders:            Ja, dat verlangen wij.  

Voorganger:   En met welke naam zal jullie kind gedoopt worden? 

Ouders: …… 

 

Water in het doopvont 
 

Doopgebed 
 

Zingen: ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ 
 

Laat de kind'ren tot Mij komen, 

alle alle kind'ren. 

Laat de kind'ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind'ren. 

Want de poorten van mijn rijk 

staan voor kind'ren open, 

laat ze allen groot en klein 

bij mij binnen lopen. 

      

Doop van Pieter Jilles Bijlstra en Maurick Fearan de Vries 
 

Doopvragen  
 
Beloven jullie Pieter Jilles en Maurick Fearan die aan jullie is toevertrouwd met 

liefde en zorg te omringen? 

 

Beloven jullie hem op te voeden in de Geest van het evangelie van Jezus 

Christus en hem in liefde trouw te blijven welke weg hij ook zal gaan?  

 

Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen? 

 

Aansteken van de doopkaarsen aan de Paaskaars 

 

Aansteken van de doopkaarsen van Feara, Jelrich en Lydiann de Vries 
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Doopvraag aan de gemeente 

  

Gemeente, 

Wilt u Pieter Jilles en Maurick Fearan ontvangen in uw midden 

om hen te laten delen in Gods liefde 

en hun ouders tot steun te zijn op de weg van het geloof? 

 

 

Overhandiging van doopgeschenken  

 

 

Zingen (staande): Lied ‘Verbonden met vader en moeder’  

(lied 79 uit ‘Geroepen om te zingen’) 

 

 

2.  Je bent al een tijdje bij mensen,   

     je naam is bij ons al vertrouwd  

     en dus is het tijd om te vieren,   

     dat God die je kent, van je houdt.        

Refrein:  

     Je hebt al een naam, maar je krijgt   

     er één bij op dit feest  

     want jij bent gedoopt in de naam  

     van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
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4.  Nu mag je gaan leven met mensen   

     verbonden in liefde en trouw  

     omdat zij vandaag bij dit dopen   

     Gods Naam legden naast die van jou. 

Refrein:  

    Je hebt al een naam, maar je krijgt   

     er één bij op dit feest  

     want jij bent gedoopt in de naam  

     van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

 

Aansteken van de kaars voor Oekraïne, Gaza en Israël 
 

Dankgebed en voorbeden, na elke voorbede: 
Voorganger:  Zo bidden wij samen 

Allen:            Heer, verhoor ons. 
 

Slotlied: Lied 416 
 

1.   Ga met God en Hij zal met je zijn 

      jou nabij op al je wegen 

      met zijn raad en troost en zegen. 

      Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

2.   Hear, wes mei ús oant in oare kear,  

      wol ús mei jo wjukken hoedzje, 

      stypje as de stoarmen woedzje.  

      Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

3.   Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

      in zijn liefde je bewaren, 

      in de dood je leven sparen. 
      Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

4.   Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

      tot wij weer elkaar ontmoeten 

      in zijn naam elkaar begroeten 

      Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

Zegen, met ‘Amen, amen, amen’ 
 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid  om de doopouders te feliciteren en  

elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken. 
 

9 



 

 

 


