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‘Adem van God’ 

 

 

Voorganger: ds. Lieuwkje Cnossen 
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Voorbereiding  

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen  

 

Moment van stilte  

 

Kaarsenlied 277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen gaat staan 

 

Intochtslied: Lied 683    

 

1.  ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 

     wij staan in vuur en vlam, 

     want Hij, die bij ons is geweest, 

     werkt verder aan zijn plan. 

 

2.  Wij weten het nu zonneklaar: 

     al ging Hij van ons heen, 

     wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 

     wij zijn niet meer alleen. 

 

3.  Wy gean op wei, de wrâld yn ‘t rûn,  

     gjin minske hâld ús tsjin,  

     Wy ha de goede wurden fûn,  

     dy’t elk begripe kin.  

 

4.  De wunders binn’ rûnom te sjen,  

     se waaie op ‘e wyn.  

     It is hjoed feest foar al Gods bern,  

     in nije tiid set yn! 
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2.  Wij delen in het vuur 

     dat neerstrijkt op de hoofden, 

     de vonk die overspringt 

     op allen die geloven. 

     Vuurvogel van de vloed, 

     duif boven de Jordaan, 

     versterk in ons de gloed, 

     wakker het feestvuur aan. 

 

Bemoediging 

 

V:      Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

A:   Schepper van hemel en aarde.  

V:   Die zijn Geest in ons laat wonen 

A:   en ons aanraakt met Zijn adem. 

V:  Het licht van Gods ogen gaat over ons op.  

A:  Zijn aanwezigheid is als een nieuwe dag.  

           Amen. 

 

Drempelgebed  (hierna gaat iedereen zitten) 

 

Thema van de dienst 

 

Zingen: Lied 687: 1 en 2 

 

1.  Wij leven van de wind 

     die aanrukt uit den hoge 

     en heel het huis vervult 

     waar knieën zijn gebogen, 

     die doordringt in het hart, 

     in de verborgen hof, 

     en uitbreekt in een lied 

     en opstijgt God ten lof. 

 

Gesprek met de kinderen. 

 

Kyriegebed met kleurenkaarsen (door kinderen) 

 

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

1.  Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.  

     Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.  

 

2.  Wij geven Gods verhalen door, en wie zich openstelt,  

     ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.  

 

3.  Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.  

     Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
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Glorialied: Lied 691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  De Geest van God is als een vuur,  

     als vlammen fel bewogen,  

     verterend wat aan onrecht leeft,  

     een gloed vol mededogen.  

     een vonk van hoop in onze nacht,  

     een wenkend licht dat op ons wacht,  

     een warmte in hart en ogen.  

 

              3.  In stilte werkt de Geest van God,  

        stuwt voort met zachte krachten,  

       een wijze moeder die ons hoedt,  

        een bron van goede machten.  

       Zij geeft ons moed om door te gaan,  

        doet mensen weer elkaar verstaan,  

       omgeeft ons als een mantel. 
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Dienst van het woord 

 

De groet  

V: De Heer zij met u, 

A:   ook met u zij de Heer. 

 

Gebed van de zondag 
 

Eerste lezing uit de bijbel: Joël 3: 1-5 

 

Zingen: Lied ‘Mensen van het vuur zijn wij’ (melodie Lied 314) 
 

1.  Mensen van het vuur zijn wij    

     door de vlam die eens ontstoken  

     hart gericht, verblijdend vrij,  

     oude grenzen heeft doorbroken.  

     Gids van nieuwe vergezichten,  

     leer ons op uw Geest te richten.  
 

 3.  Mensen van het vuur zijn wij,  

     aangestoken om te dromen  

     met de mensen van voorbij,  

     dat Gods toekomst ooit zal komen.  

     Geest van God, vlam in dit leven,  

     blijf met ons bestaan verweven. 

 

Tweede lezing uit de bijbel: Handelingen 2: 1-11 

 

Zingen: Lied 685: 1, 2, 3 en 4 

2.  Mensen van het vuur zijn wij,  

     van het God bezielde leven,  

     om de wereld, wijd en zijd  

     recht en richting te hergeven.  

     Geest van vuur wil door ons branden,  

     wees in stad en land voorhanden.  
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2.  Als een moeder mij omhelzend, 

     een omarming dag en nacht, 

     zo voed jij me met je lichaam, 

     vormt me door je zorg en kracht. 
 

3.  Als een vader mij beschermend, 

     breng je inzicht, harmonie 

     en je zet me op je schouders 

     zodat ik de wereld zie. 
 

         4.  Leave freon, mei dy ticht by my 

      bin ik minske op myn bêst, 

      joust my moed mei dyn belofte 

      en dyn wêzen jout my rêst. 
 

Overdenking  
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 672: 1 en 7 
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              7.  Wie 's Heren Geest bezielt, 

     wie 's Heren woord doet zingen, 

     wie met ons vieren wil 

     het feest der eerstelingen, 

     die stemme met ons in 

     en prijze Gods verbond 

     dat Hij vandaag vernieuwt 

     en elke morgenstond. 

 

 

Dienst van het antwoord 

 
Inzameling van de gaven voor:  

1. Zending,   2. Onderhoud gebouwen, Kerkbeheer 

 

De kinderen komen terug 

 

Gedachtenis 

 

Zingen: Lied 513: 1 en 4 

 

1.  God heeft het eerste woord. 

     Hij heeft in den beginne 

     het licht doen overwinnen, 

     Hij spreekt nog altijd voort. 

 

4.  God stiet oant it begjin, 

     Hy sil oan de_ein der wêze. 

     Syn wurd is fan ús wêzen 

     oarsprong en doel en sin. 

 

Aansteken van de kaars voor Oekraïne, Gaza en Israël 

 

Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met:   
 

V:   Zo bidden wij samen 

A:   Heer, verhoor ons. 
 

Stil gebed en het ‘Onze Vader’ 
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Slotlied:  Lied 675 

 

1.  Geast fan hjirboppe,  

     hear nei ús roppen,  

     jou ús leauwe en leafd’ en hoop.  

     Himelske frede,  

     kom yn genede  

     nei in wrâld fol fan langst nei Jo.  

     Wy meie sjonge  

     mei hert en tonge,  

     no’t wy ûntfange,  

     wêr’t wy nei langen,  

     Kristus’ ferrizenis. Halleluja!  

     Boppe ús tinken  

     sil Hy ús skinke  

     dat wy nij-berne  

     syn stim werkenne,  

     dy’t foar ús útgien is. Halleluja! 

 

2.  Wat kan ons schaden, 

     wat van U scheiden, 

     liefde die ons hebt liefgehad? 

     Niets is ten kwade, 

     wat wij ook lijden, 

     Gij houdt ons bij de hand gevat. 

     Gij hebt de zege 

     voor ons verkregen, 

     Gij zult op aarde 

     de macht aanvaarden 

     en onze koning zijn. Halleluja! 

     Gij, onze Here, 

     doet triomferen 

     die naar U heten 

     en in U weten, 

     dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 

Zegen, met ‘Amen, amen, amen’ 
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