
 

 

 

 
Orde van dienst 

 
voor zondag 20 oktober 2024 

vijfde zondag van de herfst 

 
in de kerk van Westergeast 

 
Aftreden en (her)bevestiging van ambtsdragers 

 

 
Thema: ‘Dienende liefde’ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorganger: ds. Lieuwkje Cnossen 

Organist: dhr. Harmen Jonker 

 

 



Dienst van de voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen  
 

Moment van stilte  
 

Zingen: Kaarsenlied 277 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Iedereen gaat staan 

 

Intochtslied: Lied 100: 1, 2 en 4 
 

1.  Juich Gode toe, bazuin en zing. 

     Treed nader tot gij Hem omringt,  

     gij aard' alom, zijn rijksdomein,  

     zult voor den Heer dienstvaardig zijn. 
 

2.  Roep uit met blijdschap: "God is Hij. 

     Hij schiep ons, Hem behoren wij,  

     zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

     en als beminden weidt en voedt". 
 

4.  Want God is overstelpend goed,  

     die ons in vrede wonen doet. 

     Zijn goedheid is als morgendauw: 

     elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 

Bemoediging  
      

V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

A:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

V:  die trouw is tot in eeuwigheid 

A:  en niet loslaat wat Zijn hand begon. 

 

Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten) 

1 



Thema van de dienst  
 

Zingen: Lied 218: 1, 2 en 5 
 

1.  Dank U voor deze nieuwe morgen,  

     dank U voor elke nieuwe dag.  

     Dank U dat ik met al mijn zorgen   

     bij U komen mag.  
 

2.  Tank Hear, foar dizze moaie ierde, 

     tank Hear, foar skaad en sinneblink.  

     tank Hear, dat Jo ús hoedzje en liede,  

     krêft dy’t libben bringt.  
 

5.  Tank Hear, foar alle moaie klanken, 

     tank Hear, foar wat ik sjoch en hear, 

     tank Hear, o God, ik wol jo tankje, 

     no en altyd wer. 

 

Gesprek met de kinderen 
 

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 
1.  Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.  

     Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.  
 

2.  Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open stelt,  

     ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.  
 

3.  Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.  

     Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 

Kyriegebed, afgewisseld met:  
 

V:  Zo bidden wij allen samen:  

A:  Heer, ontferm U! 

 

Glorialied: Lied 657: 1 en 2 
 

1.  Zolang wij ademhalen  

     schept Gij in ons de kracht 

     om zingend te vertalen  

     waartoe wij zijn gedacht: 

     elkaar zijn wij gegeven  

     tot kleur en samenklank. 

     De lofzang om het leven  

     geeft stem aan onze dank. 
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 2.  Al is mijn stem gebroken,  

     mijn adem zonder kracht, 

     het lied op and're lippen  

     draagt mij dan door de nacht. 

     Door ademnood bevangen  

     of in verdriet verstild: 

     het lied van Uw verlangen  

     heeft mij aan 't licht getild! 

  

Dienst van het woord 
 

Groet 
V:  De Heer zij met u. 

A:  Ook met u zij de Heer. 

  

Gebed van de zondag 
 

Lezing uit de bijbel: Marcus 10: 32-45 
 

Zingen: Lied 791: 1, 3, 4 en 6 
 

1.  Liefde, eenmaal uitgesproken, 

     als Uw woord van het begin. 

     Liefde, wil ons overkomen, 

     als geheim en zegening. 
 

3.  Leafde is jo heechste namme, 

     dy’t jo geunst ús kenne liet. 

     Leafde freget ja en amen, 

     ús bestean yn wurd en died. 
 

4.  Leafde wol himsels net sykje, 

     mar bloeit op troch goede trou. 

     Op it fûnemint fan leafde 

     ha Josels ús libben boud. 
 

6.  Liefde boven alle liefde, 

     die zich als de hemel welft, 

     over ons: wil ons genezen, 

     bron van liefde, liefde zelf. 

 

Overdenking 
 

Orgelspel 
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Zingen: Lied ‘Ga dan op weg’  (Zingenderwijs 49) 
(melodie lied 868 ‘Lof zij de Heer’) 
 

1.  Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 

     Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

     En valt het zwaar, 

     steun en bemoedig elkaar. 

     Liefde verlicht dan je schreden. 
 

2.  Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 

     Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

     Geen hongersnood: 

     Wij delen samen ons brood. 

     Er zal genoeg zijn voor velen. 
 

3.  Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

     Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

     Als wij dat doen, 

     blijft onderweg ’t visioen 

     liefde en warmte uitstralen. 
 

Dienst van het antwoord    
 

Inzameling van de gaven voor:  
1. Werelddiaconaat   2. Gemeentewerk, kerkbeheer 
 

De kinderen komen terug 
 

Aftreden en (her)bevestiging ambtsdragers 
 

Aftreden van: 
 

Oebele Bijlstra, als ouderling-kerkrentmeester 

Trijntje Oosting, als ouderling-scriba 
 

Enkele woorden bij het aftreden 
 

Zingen: Lied ‘Heer, bevestig wat zij deden’   
(liedbundel Reinier Kleijer, melodie lied 913) 
 

1.  Heer, bevestig wat zij deden, 

     leg Uw zegen op het werk 

     waar zij aandacht aan besteedden 

     voor Uw wereld, – voor Uw kerk. 

     Al datgene wat van harte 

     en met liefde is gedaan, 

     wil het op zijn waarde schatten, 

     laat het nooit verloren gaan. 
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Herbevestiging van: 
 

Attie Klaver-Pieters, als ouderling 

Jacomien Hoekstra-Verboom, als diaken 
 

Bevestiging van: 
 

Sonja Bijlstra-Sloot, als ouderling 

Johanna van der Meulen-Hamersma, als ouderling 
 

Inleiding 
 

Vragen 
 

Ben je bereid in vertrouwen op God dit werk op je nemen? 
 

Beloof je je taak trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en 

de mensen die op je weg komen? 
 

Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat je in vertrouwen wordt 

verteld? 
 

Wat is daarop je antwoord? 
 

Zegen 
 

Vraag aan de gemeente 
 

Gemeente, 

Dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. 

Belooft u hen te aanvaarden,  

hen te omringen met uw medeleven, 

hen te dragen in uw gebeden 

en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
 

Gemeente, wat is daarop uw antwoord? 
 

Zingen: Lied 912: 1, 2, 3 en 6 
 

  1.  Neem mijn leven, laat het, Heer, 

     toegewijd zijn aan uw eer. 

     Maak mijn uren en mijn tijd 

     tot uw lof en dienst bereid. 

 

2.  Neem mijn handen, maak ze sterk, 

     trouw en vaardig tot uw werk. 

     Maak dat ik mijn voeten zet 

     op de wegen van uw wet. 
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3.  Nim myn stim sadat myn liet 

     Jo, myn kening, hulde biedt. 

     Nim myn lippen, lis se op 

     dat ik fan jo dieden rop. 
 

6.  Nim myn leafde, leave God, 

     'k jou oan Jo myn grutske skat. 

     Nim mysels en mear en mear 

     wol ‘k my oan Jo wije Hear. 
 

Aansteken van de kaars voor Oekraïne, Gaza en Israël 
 

Dankgebed en voorbeden, steeds besloten met:   
 

V:  Zo bidden wij samen 

A:  Heer, verhoor ons. 

 

Stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 
 

Slotlied (staande): Lied ‘Ga nu heen in vrede’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
2.  Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

     wat wij hier beleden, samen met elkaar. 

     Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

     dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

     Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 

Zegen, met ‘Amen, amen, amen’ 

 
Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om de ambtsdragers 

te bedanken of te feliciteren en alle goeds te wensen.  
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