Activiteiten seizoen 2024-2025

Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest



INLEIDING
'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’

Onzichtbaar zoals adem is

woont Gods Geest in ons midden
als levenskracht die bouwt en bruist
en zichtbaar maakt wat in ons huist
aan leven, liefde, zingen.

Als wind die waait waarheen hij wil
is Gods Geest daar aanwezig

waar mensen voor Haar openstaan,
door Haar gestuwd de weg opgaan
van ruimte, recht en vrede.

O adem Geest, die ons vervult,
geschenk aan ons gegeven

zolang wij hier op aarde zijn,
geheim van troost in angst en pijn,
Jouw adem is het leven!

Deze woorden uit het lied ‘Gods Geest als levensadem’ van
Marijke de Bruijne sluiten mooi aan bij het thema van dit seizoen:
‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'. Dit thema
is aangereikt door de landelijke Protestantse Kerk en was ook het
thema van de Startzondag op 21 september.

Hierbij vindt u informatie over wat er allemaal gebeurt in de
gemeente. Ontmoetingen zijn daarin heel belangrijk, ontmoeting
met elkaar en ontmoeting met God. Zo kunnen we met elkaar
onderweg gaan om in gesprek te komen, onze ervaringen en ons
geloof te delen. Hopelijk kunnen we zo bij elkaar betrokken zijn
en daarin de Geest van God ervaren.

Er is voor een ieder vast wel iets te vinden wat aanspreekt. Ook
niet-gemeenteleden zijn daarbij welkom.

U/jij wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en het
opgavenformulier in te vullen, uiterlijk 20 oktober bij een lid
van de kerkenraad of in de kerk. Gaat u, ga jij mee op weg?

Een moment van ontmoeting kan veel betekenen!

Hopelijk tot ziens, oant sjen!
ds. Lieuwkje Cnossen



LEREN

‘Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.’

Deze woorden van de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-
1952) laten zien dat leren een sociaal proces is. We kunnen leren
door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over ons leven
en ons geloof. Daardoor kunnen we onszelf ontwikkelen en
groeien. Door steeds wisselende ervaringen gaat het leren ons
leven lang door. We kunnen ons blijven verdiepen in de verhalen
uit de bijbel, die ons ook in deze tijd en situatie iets te zeggen
hebben. En we kunnen ook luisteren naar verhalen van mensen in
deze tijd en ook naar elkaar. Zo kunnen we ontdekken wat het
geloof voor ons kan betekenen in onze eigen situatie.

Hopelijk kunnen we zo dit seizoen weer geinspireerd worden en
ons laten raken door Gods Geest in onze ontmoeting met elkaar
en er ook iets van laten zien in onze omgeving.

Groothuisbezoek (avond of middag)

We willen dit seizoen ook weer groothuisbezoek-bijeenkomsten
houden. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten in
kleine, huiselijke kring.

We gaan met elkaar in gesprek over wat ons bezighoudt in deze
tijd, aan de hand van het thema van dit seizoen: ‘Kijk! Laat je
verrassen door het werk van Gods Geest'.

De bijeenkomsten vinden plaats in kleine kring (ongeveer 7-10
personen) bij één van de deelnemers thuis.



U kunt op het opgaveformulier aangeven welke middag of avond
u wilt meedoen. Ook kunt u vermelden of u gastadres wilt zijn.
Later krijgt u dan de uitnodiging met meer informatie.

Iedereen is van harte welkom. Hopelijk worden het inspirerende
ontmoetingen!

De data zijn:

Dinsdag 11 november 2025 om 14.30 uur

Maandag 17 november 2025 om 20.00 uur

Bijbelleeskring (5 x op dinsdagochtend 10.00 uur)

P“

Dit seizoen gaan we teksten lezen uit het bijbelboek Job, dat
vragen stelt die elk mens aangaan: over lijden, troost en het
zoeken naar betekenis. Waarom overkomt ons wat ons
overkomt? Hoe blijf je overeind als je hardhandig wordt
geconfronteerd met je kwetsbaarheid? En speelt God een rol in
dit alles?

Jobs zoektocht naar inzicht laat ons nadenken over het mysterie
dat leven heet- en over het belang van vriendschap, hoe we
troostend aanwezig kunnen zijn bij iemand die ontroostbaar is.
De teksten in het boek Job zijn herkenbaar.. Mooi om samen te
ontdekken wat ze ons in onze eigen tijd en situatie te zeggen
hebben. We komen samen op de dinsdagochtend.

De data zijn:

Dinsdag 4 november, 9 december 2025,

13 januari, 10 februari, 10 maart 2026.

De bijeenkomsten zijn in It Tiksel, van 10.00-12.00 uur.



Maandelijks koffiedrinken (op dinsdagochtend om 10.00 uur)
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Eén keer in de maand is er koffiedrinken op dinsdagochtend.

Het is voor een ieder in Aldwald, De Trieme en Westergeast die
behoefte heeft aan contact met anderen. Neem gerust ook
iemand mee die niet kerkelijk is. Het is de bedoeling om elkaar in
een ongedwongen sfeer te ontmoeten, er kan over van alles
gepraat worden. De eerste keer was dit seizoen op 16 september
en de volgende keer is op 21 oktober in It Tiksel om 10.00 uur en
daarna in principe op iedere derde dinsdag van de maand. Van
harte welkom!

Data: dinsdag 21 oktober, 18 november, 16 december 2025,
20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni 2026.

Fietstocht (zondagmiddag 31 mei)

Happen en trappen voor ons diaconaal project
Stichting Baraka

Zondag 31 mei organiseert de
diaconie een fietstocht voor iedereen 4
maarte het leuk vindt om mee te
fietsen dus neem gerust iemand mee!
Via een knooppuntroute komt u langs
diverse rustpunten waar u kunt
genieten van een lekker hapje en
drankje. We vragen een inleg en de opbrengst gaat naar Stichting
Baraka. Informatie over dit project is te vinden elders in dit
boekje.

Fietst u mee? Bij een slechte weersvoorspelling verplaatsen we de
fietstocht naar zondag 7 juni.




Gespreksavond inspiratiegroep
(dinsdag 18 november 2025 om 20.00 uur)

Vind je het leuk om leeftijdsgenoten te ontmoeten? Zou je wel in
gesprek willen gaan over wat je bezighoudt? Dan ben je van
harte welkom op deze gespreksavond.

We kunnen dan ook afspreken om een dienst samen in te vullen
en voor te bereiden, zoals eerder is gebeurd. Wil je hier ook een
keer aan meedoen?.

Je kunt je opgeven via het opgavenformulier.

Meditatief schilderen
(zondag 18 januari 2026 14.00-16.00, kerk Westergeast)

'Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel,
om je ziel te zien een kunstwerk’
George Bernard Shaw

Door meditatief of vrij te schilderen kun je uiting geven aan wat
er in je omgaat.

Door stil te worden kom je dichter bij jezelf, de ander en God, de
Bron van ons leven.

Je bent opmerkzaam op wat je raakt, boeit, stoort of je
verwondert.

Dit geef je vervolgens weer in kleur en vorm, waarbij er in stilte
wordt geschilderd.

Talent is niet nodig, een beetje lef is genoeg. Een ieder die



belangstelling heeft is welkom. Wel vragen we van iedere
deelnemer een bijdrage van € 30,- voor alle materiaalkosten

Bezoek aan Nijkleaster in Jorwert
(woensdag 4 maart 2026 9.30 uur, vertrek om 8.30 uur
bij kerk Aldwald)

In Nijkleaster in Jorwert is een nieuwe kloostergemeenschap
ontstaan.

Op woensdag 4 maart willen we met een groep een bezoek
brengen aan Nijkleaster voor een eenvoudig programma van
stilte, bezinning en verbinding.

In de Radboudkerk in Jorwert worden we ontvangen door een
voorganger en kleasterkracht. Het programma van deze
woensdagmorgen is als volgt:

9.30 uur Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen,
gebed, stilte en enkele liederen)

10.00 uur Koffie of thee

10.30 uur Begin van de Kleaster-kuier

12.00 uur Lunch (zelf meebrengen)

Kosten zijn € 6,00

We reizen gezamenlijk met auto’s.

Vooraf moet worden doorgegeven met hoeveel personen we
komen, dus graag opgave via het formulier.



Meditatieve wandeling
(zondag 19 april 2026 14.30 uur kerk Westergeast)

Een ontdekkingsreis naar het werk van de Geest in je directe
omgeving

o

-

Lopen in het voorjaar, met alles wat tot bloei komt
en het gefluit van de vogels om je heen.

Genieten van de mooie kleuren

Laten we samen lopen, zo dichtbij de natuur.

En even stilstaan bij onszelf,

even een stapje terugdoen en kijken

waar we de Geest van God kunnen ontdekken.

Mei lichte herten, bemoedige en treaste,

gean wij dér't de wyn Us de ierde oer waait.
Wy libje op geastkréft, dy't frij en séftmoedich
us minsken wer leart wér’t werklik om draait.

Samen wandelen, van harte welkom!

Gesprekskring ‘Een God die in mij gelooft’
(3 x op dinsdagavond om 19.30 uur)

In deze gesprekskring staan we stil bij het boek ‘Een God die in
mij gelooft. Richting en rust in een wereld zonder zekerheid’,
geschreven door theoloog en psycholoog Claartje Kruijff.

Zij schrijft openhartig en persoonlijk over haar eigen vragen,
twijfels en ervaringen. Ze laat zien dat geloven niet altijd gaat om
dogma’s of vaststaande waarheden, maar juist om het vinden
van betekenis, troost en inspiratie in kwetsbaarheid en
ontmoeting. Haar taal is toegankelijk en eigentijds, waardoor
iedereen zich aangesproken kan voelen.



Claartje Kruijff nodigt je uit om te ontdekken wat geloven
vandaag de dag kan betekenen, en om een dieper begrip van
jezelf en de wereld om je heen te vinden.

Het is niet nodig om het boek zelf te lezen, op de avonden zelf
wordt voldoende informatie gegeven.

De data zijn:
Dinsdag 6 januari, 3 februari en 3 maart 2025
We komen samen in It Tiksel om 19.30 uur.

Filmavonden (2 avonden, It Tiksel)

Ook dit seizoen zijn er weer twee filmavonden om samen een film
te bekijken.

Een film neemt je mee in het leven van anderen, opent je ogen
voor een wereld die groter is dan jezelf, of zet je op het spoor
van vragen die je misschien zelf nooit gesteld zou hebben.
Tussendoor is er een pauze en na afloop is er gelegenheid om
erover in gesprek te gaan.

Film *Music of the hearth’
(dinsdagavond 25 november 2025 om 19.30 uur)
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Music of the Heart is een Amerikaanse dramafilm uit 1999 onder
regie van Wes Craven Met o0.a. Meryl Streep, Angela Bassett,
Gloria Estefan, Cloris Leachman en Henry Dinhofer.

Na de scheiding van haar man vertrekt Roberta (Meryl Streep)
naar één van Amerika's ruigste buurten: Harlem in New York.
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Daar wil ze iets gaan doen met haar grote passie: de viool. Ze
biedt haar diensten aan op een school in de wijk. Eerst staat
iedereen sceptisch tegenover haar plannen, maar Roberta geeft
vioolles met zoveel passie, dat haar leerlingen spectaculaire
vorderingen maken.

Ondanks haar succes draait de school na 10 jaar de geldkraan
dicht. Met hulp van haar vrienden en de bewoners van Harlem
vecht ze terug.

Film ‘The good lie’ (dinsdagavond 24 maart 2026 om 19.30
uur)

‘The Good Lie’ is een film uit 2014, Kenia/India/Verenigde Staten.
Regie van Philippe Falardeau. Met o.a. Arnold Oceng, Ger Duany,
Reese Witherspoon, Emmanuel Jal en Corey Stoll.

Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge
vluchteling uit de Soedanese burgeroorlog. 'De verloren jongens
van Soedan' worden ze wel genoemd: de wezen uit het langdurig
door burgeroorlog geteisterde Noord-Afrikaanse land. In deze film
arriveren drie ouderloze jongemannen in Amerika, waar
arbeidsbemiddelaar Carrie (Witherspoon met donker haar) ze op
sleeptouw neemt naar een nieuw bestaan. Ze ontwikkelen een
bijzondere vriendschap met hun maatschappelijk werkster.
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